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             Arnhem, 23 januari 2012 
Aan alle belangstellenden van PHCA. 
 
Broeders en zusters, 
 
Het nieuwe jaar is begonnen. Hoe zal het worden? Voor een deel is dat eigenlijk de verkeerde vraag. Het 
legt de verantwoordelijkheid teveel buiten onszelf. Beter is de vraag: “Wat gaan wij er dit jaar van maken?”. 
Dan spreken we niet meer als slaven, die het alles alleen maar overkomt, maar als mensen, die door de 
Heer zijn vrijgekocht en zelf voor een deel verantwoording dragen, hoe we aan dit leven deelnemen. 
Dat houdt in, dat onze wil en ons handelen er toe doen  in welke omstandigheden we komen te verkeren en 
hoe we die omstandigheden beleven en/of tegemoet treden. 
 
De discipelen zongen zelfs in hun gevangenschap, terwijl zijn geketend waren, d.w.z. dat zij door hun 
onwankelbare vertrouwen op de Heer Jezus en door de werking van Gods Geest, ondanks de 
omstandigheden, als vrije mensen onbelemmerd de Heer konden prijzen. Wanneer God ons vervult, hebben 
we in feite weinig meer nodig; zelfs lijden voor Christus wordt dan als een voorrecht gezien, omdat het 
getuigt van de verbondenheid met onze Heiland. Wanneer ik dat lijden soms op de TV zie, besef ik dat mijn 
eenheid met Christus nog gebrekkig is. 
Gelukkig lezen we in Gods Woord, dat we kracht naar kruis ontvangen en dus onze geloofskracht toeneemt, 
wanneer we door moeilijke tijden heengaan. Alles hangt af van onze vertrouwelijke omgang met onze 
hemelse Vader. Des te meer we aan Hem verknocht zijn, des te vrijer en krachtiger zullen we zijn, en des te 
meer zal Hij door ons heen Zijn werk doen, werk dat Hem zal eren en bevestigen. In dat proces zullen we 
ook zelf steeds weer bemoedigd worden en zullen onze gaven werkzaam kunnen zijn.  
We komen tot leven! 
Daar verlang ik naar, dat boven onszelf en onze eigen denkbeelden uitgetild worden en geïnspireerd door 
Gods Geest, frank en vrij in het leven staan, vanuit de zekerheid: “Wanneer God voor ons is, wie of wat zal 
dan nog tegen ons zijn!”  Het licht van Jezus overwint de duisternis ... altijd! 
 
Met het voorgaande in gedachten, hopen we  DINSDAGAVOND 31 JANUARI a.s.  weer verder te gaan met 
onze pastorale gesprekskring, die wij in het komend seizoen nog weer meer hopen toe te spitsen op de  

TOERUSTING VOOR PASTORALE WERKERS, EN VOOR DIEGENEN, DIE ZICH HIERNAAR 
UITSTREKKEN DIT TE WORDEN -  EN VOOR ALLEN DIE DAARVAN WILLEN PROFITEREN.   

Iedereen blijft dus zeer van harte welkom! 
 
We willen jullie graag helpen, door onze kennis en inzichten op het gebied van pastoraat met jullie te delen 
en hierover met jullie in gesprek te gaan. Jullie inbreng is daarbij voor de deelnemers heel belangrijk! 
 
Het ligt in de bedoeling, van tijd tot tijd ook weer een  spreker van buiten uit te nodigen, die als “specialist” 
wat verder over een bepaald onderwerp in de diepte kan gaan. 
Voor wensen en/of opmerkingen van jullie kant staan we altijd open. Wij horen graag van jullie. 
 
 
Ons eerste onderwerp op 31 januari zal zijn  “GELOOFSZEKERHEID” (in de bijlage enige onderwerpen 
en data voor de toekomst  -  plaats deze alvast in uw AGENDA, we berichten u niet elke maand!). 
 
Plaats: Koffiebar Share, Utrechtsestraat 64, Arnhem 
Aanvang 20.00 uur, koffie/thee vanaf 19.30 uur; sluiting tussen 22.00 en 22.15 uur.  
De avonden zijn steeds op de laatste dinsdag van de maand. 
 
 
We zien uit naar jullie komst!  - Namens PHCA, 
Ron Bruinier. 
 

 
 
Afz.:  6862 BZ  Oosterbeek  –  Tel. 026-3334254  –  Email: ronbruinier@planet.nl . 
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Vooruitblik   2012 / 2013 
 
 
Enige onderwerpen, die we in de toekomst hopen te behandelen: 
 
 
    Op dinsdagavond 28 februari – spreekster:  HANNA KANNEGIETER, 
 
             over het belangrijke onderwerp:  LUISTEREN NAAR HET HART. 
 
 
 
Voor verdere avonden denken wij aan de volgende onderwerpen: 
 
 
a.  Vrijzetten van onze emoties  (ook van innerlijke besluiten, die ons belemmeren onze plaats in te nemen). 
 
b.  Intermenselijke communicatie, ook binnen het huwelijk. 
 
c.  Conflictoplossing  (vaak zo eenvoudig, wanneer we de kunst hiervan maar verstaan). 
 
d.  Seksualiteit voor en in het huwelijk. 
 
e.  Angst en bevrijding. 
 
f.  Leven vanuit ontkenning  (blinde vlekken). 
 
g.  Integriteit. 
 
h.  Radicaal zijn voor God met behoud van onze persoonlijkheid. 
 
i.  Van toeschouwer tot deelnemer. 
 
j.  Vrijkomen van verslavingen. 
 
k.  HOE VOORKOMEN WE VERDEELDHEID IN EEN GEMEENTE (partijschappen, onwilligheid, gebrek     
                aan saamhorigheid). 
 
 

IN DE MAAND  OKTOBER  HOPEN WIJ EEN KLEINE CONFERENTIE  TE HOUDEN, MET ALS ONDERWERP:  

 
 
MUREN VAN MIJN HART – aan de hand van genoten onderwijs van Dr. BRUVE THOMPSON, aangevuld   
                   met eigen studiemateriaal. 
 
Dit is zeer belangrijk om te komen tot grotere vrijheid, zelfaanvaarding en eigenwaarde, en om anderen 
hierbij te helpen. 
 
VOOR BELANGSTELLENDEN:  
     HIERVOOR GRAAG VRIJHOUDEN 18, 19 EN EEN DAGDEEL VAN 20 OKTOBER 2012. 
 
 
Nadere informatie volgt te gelegener tijd. 
 

  


