VERNIEUWING IN CHRISTUS - Bart Doornweerd, HCA - spreekbeurt op 21-2-2008.

Het is goed om God dichterbij te gaan ervaren, en met elkaar te leren bidden. Daarvoor zijn
deze avonden. Bart vertelt iets over de geschiedenis van zijn geloofsleven, en wat hij nu doet.
Hij is verbonden aan Jeugd met een Opdracht en “De Schuilplaats” in Ede, en geeft daarbij
cursussen “Dienstbaar in de Kracht van de Heilige Geest”. Het werk heeft zich in de afgelopen
jaren flink uitgebreid , ook naar bijv. India en Nepal.

Bart’s stelregel: “Geef zo gauw mogelijk weg wat je hebt!”.

Het onderwerp van vanavond: “Vernieuwing in Christus” is een ruim begrip! In Luk.5:15 en
6:18 lezen we, waarom mensen tot Christus kwamen: Hij leerde hen, genas ziekten, en
bevrijdde wie door onreine geesten gekweld werden. Vandaag de dag zou het net zo moeten
zijn!

In Rom.3:23 en Openb.21:10-11 lezen we, dat allen gezondigd hebben en Gods heerlijkheid
missen, maar dat door genade die heerlijkheid terugkomt! Nu zitten wij in een proces van
vernieuwing — maar hoe? De volgende vier punten laten dat zien.

. Bekering.

Dit is iets eenmaligs, en het heeft ook te maken met de oplossing van het zondeprobleem. In
Matth.4:17 predikt Jezus de bekering, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De
reactie op het goede nieuws is een keus van de mens: berouw en bekering. Straal je de
heerlijkheid van God uit? Had je al berouw, en spijt van je zonden? In Hand.2:37 lezen we, dat
de mensen diep werden getroffen door de woorden van Petrus. Ef.2:1 zegt dat wij dood waren
door onze overtredingen en zonden. We moeten dus afrekenen met de zonde, de “moeder
van alle ellende”! In Genesis 1-3 schiep God de aarde als een tuin, maar door de zonde wordt
deze overwoekerd met doornen en distels. Zonde neemt de heerlijkheid weg...

2. Vervulling met de Heilige Geest.

In plaats van de zonde moet iets komen dat het begin is van Gods heerlijkheid — bekering,
doop, en de vervulling met de Heilige Geest. Voor velen van ons was die aanzet er al: een
leven in relatie met God. Het oude was voorbij, en het nieuwe kwam — een leven met de
Heilige Geest. In Hand.1:8, 2:4, 8:17 en 10:44 zien we hoe de Heilige Geest de Joden, maar
ook de Samaritanen en later zelfs de heidenen vervulde. De Heilige Geest nam het initiatief
en was de discipelen een stapje voor... Als we voorbereide harten hebben, maakt de Heilige
Geest ook woning in ons!

3. Het vernieuwingsproces.

Het is een proces, om van dag tot dag vernieuwd en verdiept te worden, waarbij
gebondenheden en problemen uit het verleden weggedaan worden. Mensen hebben vaak nog
dingen die hen in hun onderbewustzijn nog dwars zitten. Meer dan ooit hebben we daarbij de
Heilige Geest nodig. Als we het negatieve aan God inleveren komt er ruimte voor meer van de
Heilige Geest; vaak komt er dan ook bevrijding. Als we een relatie hebben met God, die onze
Minnaar is, kunnen er dingen bovenkomen waar God ons vanaf helpt, en dat kan vaak na
jaren van in de bediening staan nog plaatsvinden! Joh.15:5 zegt: “Wie in Mij blijft, gelijk Ik in
hem, die draagt veel vrucht”.

4. Jezus’ karakter — de Minnaar en de Strijder.

God schiep ons naar Zijn gelijkenis — die heerlijkheid wil Hij ook in ons leggen (1Cor.13,
1Joh.4), zodat Zijn karakter van liefde in ons zichtbaar wordt. Want in Jezus is Gods liefde
ook naar ons toe te zien. Matth.9:36 zegt dat de mensen afgemat zijn als schapen zonder
herder... God wil Zijn liefde voor hen in ons ontwikkelen, en die liefde is in Jezus te zien. Wij
kunnen niet genoeg naar Jezus kijken; “wij hebben zijn heerlijkheid gezien” (Joh.1:14) !



God wil zo het karakter van de Here Jezus ook in ons ontwikkelen, en dat is in de eerste
plaats: de Minnaar. Het is een waardevolle leerschool om met Hem verbonden te zijn in
liefde.

Behalve liefde is God echter ook een Strijder. Het Oude Testament beschrijft Hem (Jes.42:13;
49:2) als held en krijgsman, maar ook als een die tegen zijn vijanden brult!

In Jezus vinden wij beide elementen: de Minnaar en ook de Strijder. In het Nieuwe Testament
lezen wij hoe Jezus boos kan worden, over dingen zoals:

.a. Als de opdracht van God wordt tegengehouden
b. Toen de discipelen de kinderen tegenhielden
.C. Bij de tempelreiniging.

God wil zo ook in ons zowel de Minnaar als de Strijder ontwikkelen...

Tenslotte: Na de vervulling met de Heilige Geest begint het avontuur — en zelfs élke dag! Hij
legt schatten in ons die op een dag zichtbaar zullen worden. Laten we onze strijdwapens dus
niet richten op onze broeders, maar op onze gemeenschappelijke vijand. We hebben nog
steeds een wedloop te lopen, net als Paulus, en daarin is er strijd met geestelijke wapens
(Ef.6:10 e.v.; 2Cor.10:3-6). In de strijd worden we ontwikkeld als nergens anders; God leert
dit aan ons, en ontwikkelt zo ons karakter! Het is een proces, en wij zijn op reis...

“De Here nu is Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die
met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren
weer-spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid,
immers door den Here, die Geest is.”
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