PHCA -9-10-2008 - Ron Bruinier: “Fundamenten voor Groei in Pastoraat”.

Deze eerste PHCA-avond in het nieuwe seizoen begon met liederen en gebed, waarna Ron
allereerst inging op de bedoeling van deze avonden, en de visie die er is om mensen uit diverse
kerken te helpen op een veilige manier pastoraat te ontvangen. De visie is uiteindelijk ook om te
komen tot een centrum waar mensen met hun vragen naar toe kunnen gaan die ze op pastoraal
gebied tegenkomen. Als er in de toekomst een pand zou zijn, zou daarin bijv. ook een biblotheek
op dit gebied kunnen komen, en een ruimte met een huiskamerfunctie, waar ook pastorale
medewerkers met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Voor het komende seizoen is de opzet vernieuwd: Niet alle avonden zijn meer op donderdagen,
maar de “Groeiavonden” komen op elke laatste vrijdag van de maand. Die zijn bedoeld voor
iedereen die wil groeien in de persoonlijke relatie met God; er is daarbij aanbidding, een
pastoraal onderwerp, en veel ruimte voor gebed met elkaar. Het gebed onder leiding van de
Heilige Geest is heel intiem; we laten daar de Heilige Geest werken zonder dit zelf in te vullen.

De andere avonden zijn van meer onderwijzende aard. Zo zullen de komende twee avonden
belichten, hoe men het beste gewone mensen, die een wat autistische denktrant hebben, kan
omgaan ook in pastoraat. Opgave daarvoor is nodig omdat extra hulp wordt aangetrokken als er
meer dan 15 aanwezigen zijn. - Verder zullen in de toekomst o.a. spreken:

Michelle van Dusseldorp, 2 avonden over “Communicatie”

Téo van der Weele, over kinderpastoraat

Gineke Klinkhamer, eveneens (deels?) over kinderpastoraat

Michiel Gerrits v.d. Enden, over “Stervensbegeleiding”.

Ook zal er in december een Panel zijn met o.a. Hettie Verkruissen, Eddy de Pender en Ron
Bruinier; deze laatste zal komend jaar 3 aaneengesloten dagen (overdag) lesgeven over “Muren
van mijn hart”, en ook zal er nog een avond komen met Connie Karsten. Details worden
binnenkort bekendgemaakt. Voorlopig zullen deze avonden in Koffiebar “Share” plaatsvinden.

Fundamenten voor Groei in Pastoraat.

"Ik zal hun één hart geven en één nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van
steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven, opdat zij naar mijn
inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden.”
(Ezech.11:19).
Dezelfde gedachte komen wij tegen in het Nieuwe Testament: “hervormd door de vernieuwing
van denken”. Als we de verharde spons van het hart van de ander begieten met liefde, wordt dat
hart zacht. Kies ervoor, de ander tot zegen te zijn, en werk er ondertussen aan blokkades op te
ruimen. Dat advies is van toepassing op veel problemen in het pastoraat.

Wat is pastoraat? (1) Laten zien hoe God de dingen ziet, raad geven namens Hem. (2) Uitdelen
aan de ander wat je zelf hebt ervaren in de praktijk van het leven met de Heer. De beste mensen
in pastoraat zijn zij, die zelf door veel dingen zijn heen gegaan. In de Bijbel hoort dit bij het
priesterschap van alle gelovigen: Leren, dingen naar het kruis te brengen en los te laten.

Welke kwaliteiten heeft Jezus, en hoe gaat Hij met de dingen om? Hij gaf respect, zorg en tijd.
Zo moeten ook wij niet rukken en trekken, maar Hem volgen daarin. Daarbij zijn integriteit en
betrouwbaarheid (Ps.15) sleutels in het pastoraat - wees ook integer naar de Heer Zelf!

Laten we veilig zijn naar de ander toe (vertrouwelijk; niets aan anderen doorgeven) en leren
luisteren. Het is daarbij goed opmerkzaam te zijn ook naar wat er niet wordt gezegd; bijv. als
ergens omheen gepraat wordt. Zoek de Heer hiervoor, bid ervoor, vraag bijv. ook een woord
aan de Heer.



Laat het gesprek ontspannen zijn, en praat er nooit over met anderen, tenzij de Heer zelf hier
een agendapunt van maakt. Als je je oor geeft aan roddel komt dat tussen jou en God te staan, en
het bevuilt je! Mensen die pastoraat doen moeten volwassen zijn, en niet zelf liefde nodig heb-
ben van bijv. de “confident” die jouw raad vraagt. Zo niet, dan bestaat de kans dat de confident
wordt gebonden aan jou in plaats van aan de Heer - en daar gaat het juist om! Ga het dus niet
even regelen voor die ander, zelfs al tracht de confident het zo te draaien... onbewust heeft het
dan soms ook nog een seksuele ondertoon. Als de ander niet van hetzelfde geslacht is kun je
vragen of er een vriend(in) meekomt, of iemand van hun eigen gemeente; zo niet, dan kun je de
persoon naar iemand anders doorverwijzen. Ga hier wijs mee om!

Wees bedachtzaam in je handelen, laat het veilig zijn, en focus op Jezus’'wil : wat is goed voor
die ander — wees daarin offervaardig, vraag God om je blijdschap te geven om die
“moeilijke”persoon te ontmoeten en liefde te geven. Adviezen uit Gods Woord mogen ook
leiden tot het huiswerk laten maken, om de confident te leren om zelf verantwoordelijkheid te
nemen en niet athankelijk te worden van de raadgever - dat toont ook of ze er zelf aan willen
werken...

Geef de ander wel de nodige geborgenheid, terwijl je hem/haar leert op eigen benen te staan.

Mocht je het ooit raadzaam achten iets over betrokkene te vertellen aan diens voorganger, of als
je zelf een andere raadgever wilt raadplegen, vraag dan eerst om toestemming; anderen
mogen zelfs niet weten wie er hulp van jou ontvangt! Bidt ook nooit zijwaarts: "O Heer, laat
die mishandeling van Annie toch stoppen”... Wees dus altijd wijs in je woorden. Dit geldt ook
voor Kritiek op de gemeente, want dat leidt tot splitsingen. Niet doen! Haal je schouderklopjes
maar bij de Heer.

Wees voorzichtig met de wonden van de ander, anders “vlucht”of “gilt” hij inwendig. Laat God
je compassie geven. Het Kkruis is het belangrijkste in het hele pastoraat; daar kan alles
gebeuren. Dadr is vergeving, en alles wat Jezus kan bewerken:
“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing
geworden.” (Jes.53:5).

In Zijn striemen is genezing, liefde, genade, aanvaarding; de hele Persoon van Jezus; en Gd
betaalde de allerh66gste prijs voor die confident(e)! Voor wie loopt met minderwaardigheid, en
ziet hoe God in Jezus jou alles waard acht, heeft dat veel betekenis. God ziet niet meer je oude
ik, maar Jezus in jou. Dat is genade! God houdt van je zoals je bent, en ziet het bloed van Zijn
Zoon dat jou bedekt. God redt ons, omdat Hij een welgevallen aan ons heeft en liefde is:

“Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, omdat Hij welgevallen aan mij had.” ( Ps.18:20).

Als raadgevers ontbreekt ons soms de hartsliefde tot de Heer. Raak ik verliefd op Jezus? Dan
heb ik alles voor Hem over, en let ik op Hem...

Hulp geven is verder niet om zelf gezegend te worden, maar om zelf een zegen voor God te
worden! Ook in onze liefde naar anderen toe, wil God Zijn liefde door ons heen laten stromen.
Kun je die dingen doen tot eer van God? Al doende groeit dat! Het uitgangspunt is “God
liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf”.

Het karakter van Jezus is ons voorbeeld: Hoe gaat Hij met anderen om?

. Zijn wij geduldig, ademen we rust uit?

. Zijn wij daarin onszelf?

. Vullen wij geen zinnen voor de ander in? Gooien wij er geen eigen verhalen tussen? (Je steelt
dan diens betoog en hebt niet echt “uitgeluisterd”.)

. Zijn wij zorgzaam en gehoorzaam als Hij? (Kana, en bij ‘t kruis tegen Johannes en Maria)

. Gaan wij heilig met elkaar om, zonder dubbel oogmerk? (Houd tempelreiniging waar nodig.)

. Zijn wij scherpzinnig? Jezus doorzag de harten.

. Zijn wij bewogen, gevoelig en barmhartig, zoals Jezus naar de overspelige vrouw?

. Geeft die ander ons gezag? Dat is er niet als hij/zij je misbruikt, niet serieus neemt, of geen
schuldgevoel heeft.



. Jezus was vol aandacht en ontferming; teder, minzaam, en respectvol.

. Jezus waste de voeten van de discipelen. Ga dus ook iets lager zitten dan die ander, in elk geval
niet hoger: nederigheid is nodig. Vertel niet aan die ander hoe het zit, maar stel vragen: “Heb je
daar wel eens over nagedacht?” Laat het uit de persoon zélf komen. Ga ook nietin een
ouderrol staan, dan dwing je de ander tot een kindrol...

. Jezus is vergevend: Ps.51:9, Jes.38, Jes. 44, Ps. 103. Onze zonden worden witter dan sneeuw!
Dat moeten we goed beseffen in pastoraat - Hij nagelt zelfs het bewijsstuk aan het kruis en
wist het uit! De persoon mag zonden belijden met een getuige erbij (hoeft niet), maar dan wel
voor de Héér, en niet om iets wat wij vinden.

Probeer zo mogelijk pastoraat met zijn tweeén te doen. Extra kennis erover vergaren is prima,
maar laat de Heer je wijzen welke boeken hierbij van de plank te halen. God moet zichtbaar
worden, wij onzichtbaar. God leeft, en gaat met ons en de ander een proces aan. (Er zijn geen
vaste systemen...) Hij kan wonderen doen, waar wij er misschien geen gat meer in zien.

cd.



